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RINKO KAWAUCHI 

Iridescent 

Na een reeks internationale tentoonstellingen in diverse vooraanstaande musea toont de Japanse 
kunstenares Rinko KAWAUCHI (°1972) haar fotografisch werk voor de eerste maal in 
België. Bij Meessen De Clercq brengt ze haar laatste serie onder de titel Retrieve. Tegelijkertijd is 
bij het Brusselse centrum voor kunst en media Argos Transient Wonders, Everyday Bliss te zien, 
een overzichtstentoonstelling van haar werk van de laatste 10 jaar. 
 
Er wordt gezegd dat de Japanse taal indrukken formuleert en geen constateringen. Roland 
Barthes beschrijft dit op briljante wijze in zijn essay L'Empire des Signes (Het Rijk van de Tekens). 
Deze bewering is helemaal van toepassing op de foto’s van Rinko Kawauchi. Sinds een 
decennium publiceert zij geduldig samengestelde fotoboeken die onmiddellijk toelaten de textuur 
van haar werk te begrijpen. Deze tekstloze boeken illustreren de wereld, ze belichten de 
krachten en eigenschappen die haar regeren, evenals de wezens en dingen waaruit ze bestaat. 
Door zowel het levende als het levenloze met grote scherpte te observeren toont Rinko 
Kawauchi een diep respect voor wat haar omringt en "weet ze het woord te geven aan 
objecten". Haar precieze en gulle blik plaatst zich in de tussenruimte van de dingen om er de 
essentie van te openbaren. Ze put uit de realiteit van de zich tussen instinct et bewustzijn 
bevindende momenten en herinnert ons aan onze geworteldheid en onlosmakelijke 
verbondenheid met de aarde. Dit beleven vraagt aandacht voor zowel de details als de 
oneffenheid van de dingen. 
 
Rinko Kawauchi bezingt de schoonheid van de wereld en het dagdagelijkse, terwijl ze de 
eigenschappen, oppervlakte en bron van het levende onderzoekt. Als zij fotografeert laat ze de 
"dingen" zich uitdrukken in al hun eenvoud, naaktheid, hun waarheid zouden we zelfs kunnen 
zeggen. Ze bereikt deze waarheid omdat zij het object neemt voor wat het is, maar ook omdat 
zij het als notie percipieert. Zo ontdekken we voortdurend de essentiële eigenschappen eigen 
aan het leven, zoals aangroei, ritme, dichtheid, verlenging, verstrengeling en inkrimping maar ook 
het verstrijken, de verdunning, diffractie en elasticiteit. Een verre van volledige lijst. 
 
In dit werk is poëtische dromerij aanwezig, maar Kawauchi gebruikt geen enkele uitvlucht om die 
te voeden. Eerder dan symmetrie en wetenschappelijke constructies verkiest ze het 
geïmproviseerde, het toeval en zelfs de chaos. Staand voor haar foto’s kan men het vreemde 
gevoel ervaren dat het licht niet enkel onthult, maar ook blind maakt. Deze paradox vinden we 
terug in vormen en kleuren die de neiging hebben de ondoorzichtigheid van de dingen te tonen. 
 
Zou de kern van haar betoog tenslotte niet zijn dat poëzie een organisch fenomeen is, dat niet 
kan leven zonder de wortels die haar toelaten te groeien. 
 
Rinko Kawauchi (°1972 Shiga, Japon) woont en werkt te Tokyo. Ze ontving in 2009 de ‘25th Annual 
Infinity Award’ in de Verenigde Staten. Haar recente solotentoonstellingen omvatten ondermeer «Aila + 
Cui Cui» in de Fondation Cartier, «Semear» in het Museum voor moderne kunst van Sao Paulo, «Aila + 
The Eyes, The Ears» in Hasselblad Göteborg. Ze was te gast tijdens de ‘Rencontres d’Arles’ in 2004. In 
2009 nog werd een selectie van haar foto’s getoond in het Parijse Jeu de Paume voor de tentoonstelling 
«Parrworld», en in het Museum voor moderne kunst te San Francisco onder de titel «Photography Now 
China, Japan, Korea». 


